
VERHALEN UIT HET LAND VAN RUST VOOR GOED DOEL 

De van een aantal Groningstalige bundels bekende Groninger schrijver Nane van der Molen 

uit Leermens, heeft een nieuwe bundel VERHALEN UIT HET LAND VAN RUST, dit keer in het 

Nederlands, uitgegeven. Maar liefst negenendertig prachtige korte verhalen en twee 

gedichten bevat deze nieuwe bundel.  

De verhalen spelen vandaag de dag maar vaak opent de schrijver een venster naar het 

verleden, naar het rustige leven op het platteland van vroeger. Verhalen over het 

boerenleven, dieren, de jeugd, de covid-epidemie, kerst en ouder worden. Zowel fictie als 

non-fictie spelen een rol en vaak kruipt de auteur in de huid van anderen, zowel mensen als 

dieren. Regelmatig blijft de lezer achter met de vraag of het gebeurde op werkelijkheid dan 

wel op de fantasie van de schrijver  berust en stemt het verhaal de lezer tot nadenken. 

De bundel is in het Nederlands geschreven en heeft een oplage van 500 exemplaren. De 

opbrengst is bestemd voor een goed doel en dat is  Stichting Vrienden van De Brink. Visio De 

Brink biedt wonen, flexibele zorg (logeren) en dagbesteding voor volwassenen vanaf achttien 

jaar met een visuele en verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. 

De uitgave en verkoop maakt deel uit van een grotere actie ten behoeve van de bewoners 

van Visio De Brink. Tijdens deze actie worden ook kaarsen (in dagbesteding gemaakt door  

inwoners van De Brink) aan de man gebracht. Verder worden kniepertjes verkocht.  De 

verkoop, ook van de bundel, is in handen van Vrienden van de Brink (Anbi). Op hun site meer 

informatie over de actie. Met de totale opbrengst kan de aanschaf van een elektrische duo-

fiets, bodemverlichting voor zwembad ‘Plons’ en zo mogelijk een nieuw huifkar-bed worden 

bekostigd. Hiermee zal het zeker lukken ‘een lach op het gezicht van de cliënten van Visio De 

Brink’ te brengen.  


