
Beste dorpsgenoten, 

Afgelopen jaren zagen wij een ieder  erg enthousiast over de  

gezamenlijke dorpsmaaltijden. 

Deze heerlijke maaltijden werden ons vaak voorgezet door onze 

dorpskok Leen. 

Wij denken dat er in Leermens ook veel mensen zijn die over 

culinaire gaven beschikken. 

Daarom lijkt het ons leuk om eens in de 5 a 6 weken , op een 

zaterdag,  met elkaar te genieten van andermans kookkunsten. 

Wij stellen ons dit als volgt voor:  in roulerende  groepjes van 3 á 4 

personen een maaltijd bedenken en verzorgen voor dorpsgenoten 

die voor een kleine bijdrage kunnen aanschuiven.   

Hiervoor zijn wij  op zoek naar enthousiaste dorpelingen wie dit 

samen met ons mogelijk willen maken.   

Het zou leuk zijn om dit met zoveel mogelijk verschillende mensen te 

realiseren zodat de maaltijden heel divers  worden. 

 

Zondag 7 juni in het dorpshuis om 16.30 uur, onder het genot van 

een hapje en drankje, zouden we graag willen brainstormen over de 

invulling van dit plan.  

Vind je koken leuk en wil je jouw speciale recept delen met het dorp, 

GEEF JE DAN OP !!!!!!! 

 

Graag tot ziens ,      

Alie Pijper, Leen Kaldenberg en Irma Rietman  

irmarietman@live.nl  0596-581441                   
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