Symbolische Vrijheidsvlam verbindt zes dorpen op 5 mei

Een krachtig ritueel van verbondenheid

Op 5 mei laten de zes dorpen in de regio hun verbondenheid zien met een bijzonder ritueel: de
gezamenlijke ontsteking van de Vrijheidsvlam. Elk dorp vertrekt om 10:00 uur met een
brandende fakkel en legt te voet de route af naar het monument op het Torenplein in ’t Zandt.
Daar worden de zes vlammen samengebracht tot één grote Vrijheidsvlam — een krachtig
symbool van gedeelde vrijheid en gemeenschapszin.

Programma op Landgoed DeCamping

Vanaf 11:00 uur is iedereen welkom op Landgoed DeCamping. Bezoekers worden vriendelijk
verzocht zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. Auto's kunnen langs de weg worden
geparkeerd.

Voor kinderen:

e Springen op luchtkussens
e Schminken en knutselen
« Broodjes en marshmallows roosteren bij het kampvuur

Voor jongeren en volwassenen:

e Ontmoeten en meedoen aan tafelgesprekken
o Luisteren naar verhalenvertellers
o Delen van persoonlijke herinneringen aan vrijheid

Hoogtepunten van het programma

11:30 uur - Muziekoptreden door Chr. Muziekvereniging Oranje
Alle aanwezigen ontvangen een speciaal vrijheidsfakkel-pin.

12:00 uur — Ceremonie Vrijheidsvlam

e Welkomstwoord

e Ontsteken van de Vrijheidsvlam door vertegenwoordigers van de dorpen
e Muzikale begeleiding: het Wilhelmus door Oranje en een doedelzakspeler
e Voordracht van een gedicht door Iris Rijploeg

o Gezamenlijke uitvoering van High Cathedral

13:00 uur - Vrijheidsbrunch

e Gedicht door Els Alberts, gevolgd door een moment van stilte

e Tijdens de brunch leest Nane van der Molen een inspirerend verhaal voor

e Inwoners van Leermens, "t Zandt en Zeerijp vieren samen op Landgoed DeCamping;
inwoners van Eenum, Oosterwijtwerd en Zijldijk organiseren hun eigen bijeenkomst, maar
zijn ook van harte welkom in ’t Zandt.



15:00 uur - Einde programma
Na afloop zijn bezoekers vrij om andere festiviteiten in de regio te bezoeken. Wie langer wil
blijven op het landgoed, is van harte welkom.



