
 

                 80 jaar vrijheid in 5 momenten 

 

 

Bevrijding zuiden van Nederland 

Op 12 september was de start van de nationale viering van 80 jaar vrijheid. Op deze dag begon in 

1944 in het Limburgse Mesch de bevrijding van Nederland. Zeeland, Brabant en een deel van 

Gelderland volgden snel. De bevrijding ging gepaard met hevige strijd, vele slachtoffers en een 

hongerwinter. Uiteindelijk werd heel Nederland op 5 mei 1945 bevrijd. Enkele maanden later, op 

15 augustus dat jaar, kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-

Indië en daarmee in het hele Koninkrijk der Nederlanden. In 2024 en 2025 vieren en herdenken we 

dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede 

Wereldoorlog in vrijheid leven. Dat doen we met verschillende activiteiten en herdenkingen in het 

hele land. 

 

Holocaust 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) vermoordden de nazi’s bijna 6 miljoen Joden. Ook 

vervolgden en vermoordden zij Roma en Sinti, Jehova’s getuigen, mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking, homoseksuelen en politieke tegenstanders. In januari staan we stil bij 

deze slachtoffers. We herdenken dat zij 80 jaar geleden werden vervolgd en vermoord. Dat doen 

we onder meer op 26 januari tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. 

 

Bevrijding rest van Nederland 

Tachtig jaar geleden, in april 1945, rukten de geallieerde soldaten op richting het noorden en 

oosten van Nederland om ook de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, 

Drenthe, Friesland en Groningen te bevrijden. Terwijl het zuiden van Nederland al bevrijd was, 

moest het bezette deel van Nederland een lange, zware hongerwinter doorstaan. Mede met 

behulp van het verzet wisten vooral Canadese soldaten grote delen van het land te bevrijden. 

 

Dodenherdenking 4 mei & viering bevrijding 5 mei 

Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Om 20.00 uur is het in heel 

Nederland twee minuten stil. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we 

sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en 

mensenrechten. 

 

Einde WO II  

Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der 

Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting 

van toenmalig Nederlands-Indië. Deze oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die 

volgden na de bevrijding, werken tot op de dag van vandaag door in onze samenleving. 

 

Bron: Nationaal Comité 4 & 5 mei. 

https://www.4en5mei.nl/activiteiten-80-jaar-vrijheid

